
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 2023 
Lukas 1: 39-45 “In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar 

het bergland, naar een stad van Juda, en zij kwam in het huis van 

Zacharias en groette Elizabet. En toen Elizabet de groet van Maria 

hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik; en 

Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, en zij riep met luide 

stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de 

vrucht van je buik. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder 

van mijn Heere naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je 

groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn 

buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van 

de Heere gezegd is, zal volbracht worden.” 

Soms weet je het gewoon. Zeg maar hoe het precies komt. Lastig om uit 

te leggen. Zeker weten hoe het zit. Ingegeven door de Heilige Geest. Dat 

is geloof. Het overkwam ook Elizabet, Maria’s tante op leeftijd. Maria had 

nog maar net haar tante blij begroet, of Elizabet voelde sterk het kindje 

in haar eigen buik bewegen. Niet zomaar, maar van vreugde, zegt 

Elizabet. Alsof het op zijn beurt weer Maria en het Kindje in haar buik blij 
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begroette. (En dan menen sommige mensen dat een ongeboren kind 

terug te brengen is tot een “klompje cellen”…)  

De Bijbeltekst hierboven laat zien dat Maria niet verder komt dan het 

begroeten van tante Elizabet, want deze laatste steekt, vol van de Heilige 

Geest, meteen van wal. Let in het bijzonder even op de laatste zin: “En 

zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere 

gezegd is, zal volbracht worden.” De woorden die de (H)SV-vertaling 

gebruikt aan het eind werpen toch al enigszins een schaduw vooruit 

richting het moment dat het Kind in de buik van Maria, volwassen 

geworden, aan het kruis hangt en het uitroept: “Het is volbracht!” In de 

grondtekst, het Grieks, worden door Elizabet en de Heere Jezus aan het 

kruis niet precies dezelfde woorden gebruikt. Het Grieks van de woorden 

van Elizabeth verwijst meer naar “voltooiing van profetie”. De profetie die 

“van de kant van de Heere” met Maria is gedeeld, zo zegt de Heilige 

Geest bij monde van Elizabet. Welke profetie dat ook alweer was? Dat 

staat in hetzelfde hoofdstuk Lukas 1: 31-33 voorafgaand aan de 

ontmoeting tussen Maria en Elizabet, waar de engel tegen Maria zegt: 

“En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de 

Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste 

genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in 

eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.” Dat is tot op 

de dag van vandaag een enorme bemoediging voor “het huis van Jakob”, 

maar ook voor iedereen die gelooft in de God van de Bijbel. Aardse 

koninkrijken komen en gaan. Het is zeer de vraag in hoeverre je daar al je 

vertrouwen op moet stellen. Maar aan het Koninkrijk van onze Drie-

Enige-God zal geen einde komen. Hij is door dik en dun te vertrouwen. In 

mooie en moeilijke tijden. En dus ook tijdens de Kerst van 2023. [K.W.] 

 

Sinterklaas doet ook de Rehobothschool weer aan 

Dinsdag 5 december hebben we opnieuw een afspraak kunnen maken 

met de Sint om een bezoek af te leggen aan onze school. We hopen hem 

even na 8:45 uur op het plein welkom te heten. Ouders worden verzocht 

zo veel mogelijk achter de opgestelde leerlingen te blijven. 



Kerstviering ’s avonds 20 december 
Op D.V. woensdagavond 20 december van 19:00 uur tot ongeveer 20:00 

uur vieren we het Kerstfeest met de hele school in de Nieuwe Kerk. 

Iedereen is van harte uitgenodigd dit met ons mee te vieren. De 

kerkdeuren staan vanaf 18:30 uur open. Er is bij binnenkomst een collecte 

voor de onkosten. Dit kan contant in de collecteschalen worden gedaan, 

maar er kan ook bijgedragen worden via de QR-codes bij de ingang of 

via de beeldschermen voorin de kerk. 

In verband hiermee zijn alle groepen woensdag de 20e om 11:45 uur uit, 

zodat het team even iets meer speling heeft om alles goed voor te 

bereiden in de kerk.  

 

Oude-, interim- en nieuwe Directeur-Bestuurder 
In november hebben onder andere de Raad van Toezicht en de directies 

van Prohles in een strandtent afscheid genomen van dhr. Rindert 

Venema, die sinds de oprichting van de Stichting Prohles in 2018 de 

Directeur-Bestuurder is geweest. Intussen is dhr. Bob van den 

Steenhoven al enige tijd de interim-bestuurder. Eind november heeft de 

Raad van Toezicht via online kanalen een uitgebreide advertentie uit 

doen laten gaan voor het aantrekken van een nieuwe Directeur-

Bestuurder. 

 

Ondertussen op de Rehoboth 
We zijn november – een klassieke “ziektemaand” – redelijk 

doorgekomen, met gelukkig vaak vervanging en nog maar weinig 

lesuitval. 

Begin november hebben de kinderen op school genoten van een heerlijk 

gezamenlijk ontbijt. 

Half november hadden we de algemeen directeur op bezoek met een 

kwaliteitsmedewerker van Prohles voor het halfjaarlijkse 

“ambitiegesprek”. Het bestuur is te spreken over hoe het gaat op de 

Rehobothschool. Met name daar waar het gaat om de grote hoeveelheid 



zorg die we bieden aan vele kinderen op school die meer dan 

gemiddelde zorg nodig hebben.  

Op de laatste pagina de voorkant van ons schooljaarplan, zodat u een 

indruk krijgt van de beleidsonderwerpen waar we dit schooljaar mee 

bezig zijn. Hieronder enige toelichting om u wat bij te praten: 

• We zijn begonnen aan de teamcursus “Professionele Schoolcultuur” 

van Expertis. Het managementteam (directie en 

bouwcoördinatoren) krijgt van hen nog een paar aparte 

bijeenkomsten en de directie volgt daarnaast ook nog een 

directiecursus bij Bureau Galenkamp & Schut te Landsmeer. 

• We willen dit jaar en de komende jaren goed doordenken hoe we 

gezamenlijk gewenst gedrag op school zo veel mogelijk stimuleren 

en ongewenst gedrag duidelijk en consequent aanpakken. 

• Graag zouden we in schooljaar 2024-2025 een groener en 

gevarieerder schoolplein willen realiseren op in ieder geval het 

grote plein, om ook daar in de pauzes meer gewenst gedrag en 

minder ongewenst gedrag te gaan zien. Misschien met wat water-

elementen (“blauw”) erbij. De eerste bijeenkomst met de firma “Van 

Ee Speel”, dhr. Klok van het bestuurskantoor en de pleincommissie 

onze school (met 2 leerkrachten en de directeur) is inmiddels 

achter de rug en de eerste plannen worden nu gemaakt. Tussen 

januari en de zomervakantie wordt met het team en leerlingen 

toegewerkt naar “het ideale plaatje” en de planning is nu om het 

vernieuwde schoolplein in het najaar van 2024 te realiseren. 

• Tussen de kerst- en de voorjaarsvakantie verwachten we dat iedere 

leerling vanaf groep 3 op school een eigen chromebook/laptop 

heeft. Vanaf dat moment gaan we ook een begin maken met de 

invoering van de ICT-methode Basicly. Een digitale methode om 

“digitale geletterdheid” onder de knie te krijgen. De overheid laat 

dit tegenwoordig, samen met lezen, taal, rekenen en burgerschap, 

onder de basisvaardigheden vallen. Wie meer wil weten over 

digitale geletterdheid en de opzet van Basicly, moet zeker even dit 

filmpje bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=bZxtD4EI-3c 

https://www.youtube.com/watch?v=bZxtD4EI-3c


• Kwaliteits”kaarten” gebruiken, betekent dat we eens in de vier jaar 

ons hele onderwijs op kwaliteit waarderen (elk jaar één-vierde deel) 

en verbeteringen aanbrengen waar dit nodig is. 

 

Week van respect 
Voor wie het nog niet gezien of gelezen heeft. Onze burgermeester heeft 

in november in “de week van respect” een gastles gegeven aan onze 

groep 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hulp bij financiële moeilijkheden 
Laten we de dingen maar gewoon open bij de naam noemen: voor 

sommige gezinnen is het in deze tijd lastig financieel rondkomen. Iedere 

maand weer. Hieronder twee mogelijkheden waarbij financiële hulp 

mogelijk is: 

1) Op de site van de gemeente Katwijk worden verschillende 

mogelijkheden aangeboden: https://www.katwijk.nl/zorg-en-

inkomen/wijkteam/geldzaken 

2) Eén “onderdeel” lichten we er hier even uit, nl. het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur. Het is mogelijk voor een jaar uw kind gratis te 

laten sporten, als het voor u lastig is om de contributie te betalen. 

Wilt u weten of uw kind hiervoor in aanmerking komt? Doe de 

jeugdfondscheck: https://check.jeugdfondssportencultuur.nl 

U kunt daarna meteen online een aanvraag doen, die gecheckt 

wordt door meester Westhuis. Hij is “Meerkracht” van het 

jeugdfonds geworden en bij hem komen de aanvragen van ouders 

met kinderen op de Rehobothschool binnen. Bij “goedkeuring” 

gaat het Jeugdfonds aan de slag met uw aanvraag. 

Misschien onnodig om te zeggen, maar in alle gevallen wordt zeer 

vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens en de informatie die u geeft. 
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